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Việc phong thánh cho một sư huynh Salêdiêng không tử vì đạo đầu tiên, Thánh Artemide Zatti, là một sự 
kiện sẽ thu hút hàng ngàn tu sĩ và các thành viên Salêdiêng, của Gia đình Salêdiêng Don Bosco về Rôma. 
Cha Bề trên cả Ángel Fernández Artime, đã mời tất cả các thành viên Sa-lê-diêng khắp nơi trên thế giới có 
thể hội tụ về Quảng trường Thánh Phê-rô, tất cả các Bề trên tỉnh của 91 Tỉnh dòng trên khắp thế giới, các 
giám mục, tổng giám mục và hồng y Sa-lê-diêng. Nhưng ai không thể hiện diện thể lý trong Lễ Hội này có 
thể theo dõi trên các màn hình và các trang mạng như ANSChannel (YouTube) và trên trang ANS 
Facebook. 
 
Sáng thứ Bảy, ngày 8 tháng 10, Lễ hội đươc bắt đầu được tổ chức tại hội trường thánh "Paul VI" ở Vatican 
và cũng được truyền hình trực tiếp: Thánh lễ do cha Bề trên Tổng Quyền chủ sự vào lúc 10:00 sáng (UTC + 
1), trong đó các nhân chứng sẽ được mời gọi chia sẻ về đời sống thánh thiện của Thầy Artemide Zatti, và 
cuối cùng là cuộc triều yết đặc biệt với Đức Thánh Cha Phanxicô dành cho Gia đình Salêdiêng. Biến cố này 
sẽ được phát sóng bằng ngôn ngữ gốc. 
 
Sáng Chủ Nhật, ngày 9 tháng 10, Thánh Thể phong thánh sẽ được phát tán bằng ngôn ngữ gốc và với các 
phiên bản dịch và chú giải bằng tiếng Anh, Tây Ban Nha, Pháp và Bồ Đào Nha. 
 
Tất cả những được Ban Truyền thông của Tu Hội Salêdiêng, "Truyền thông IME" và Truyền hình Vatican 
đảm trách. 
 
Trong số các sư huynh tụ về Roma, có đông đảo cả 40 thầy sư huynh Việt Nam trong đó có thầy Phùng Bá 
Đạt, một sư huynh từ Úc Châu tham dự. 
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Artemides Zatti được sinh ra ở Boretto (Reggio Emilia) ngày 12 tháng 10 năm 1880, gia đình nghèo nên  
khi chín cậu đã phải phụ giúp ba mẹ trên đồng áng... Vì kinh tế khó khăn gia đình Zatti đã theo làn sóng di 
dân đến Argentina vào đầu năm 1897 và định cư ở Bahia Blanca. Chàng thanh niên Artemides ngay lập tức 
bắt đầu lui tới giáo xứ do các cha thầy Salêdiêng coi sóc, cậu gặp được cha xứ tên là cha Carlo Cavalli, một 
linh mục đạo đức có lòng từ tâm phi thường. Chính cha là người đã hướng chàng vào cuộc đời sống 
Salêdiêng, khi chàng đã 20 tuổi. 
 
Trong khi chăm sóc cho một linh mục trẻ bị lao, thầy đã nhiễm phải căn bệnh này. Cha Evasio Garrone đã 
khuyên thầy Artemides cầu nguyện với Đức Mẹ, xin Mẹ chữa lành cho thầy, Cha cũng đề nghị thầy hứa với 
Mẹ: “Nếu Mẹ chữa lành cho, thầy sẽ hiến dâng cả cuộc đời mình cho những người ốm đau bệnh tật  ở đây”. 
Thầy Artemides đã giữ lời hứa sau khi được chữa lành một cách huyền nhiệm.  
 
Thầy tuyên khấn lần đầu làm một Sư Huynh SDB vào ngày 11 tháng 1 năm 1908 và Tuyên khấn vĩnh thệ 
vào ngày 8 tháng 2 năm 1911. Để thực hiện lời hứa với Đức Mẹ, thầy đã hiến thân hoàn toàn phục vụ tại 
Bệnh viện, khởi đầu với việc phụ trách nhà thuốc , và khi Cha Garrone qua đời vào năm 1913, trách nhiệm 
của bệnh viện đổ lên vai thầy. Thầy trở thành phó giám đốc, quản trị viên và một y tá chuyên nghiệp, được 
tất cả các bệnh nhân và chính các bác sĩ tôn trọng, và thầy có quyền tự do hành xử trên mọi phương diện... 
 
Công việc của thầy không chỉ giới hạn tại bệnh viện, mà nó còn được trải rộng ra cả thành phố, và thậm chí 
đến hai thị trấn bên bờ sông Negro: Viedma và Patagones. Trong trường hợp cần thiết, thầy đã đi thăm 
viếng chữa bệnh không kể ngày và đêm, bất kể mưa nắng, đến những nơi ở ngoại ô, và làm mọi việc miễn 
phí. Danh tiếng thánh thiện, phục vụ của thầy lan rộng khắp miền Nam Patagonia.  
 
Thầy Artemides Zatti thương yêu chăm sóc cho bệnh nhân. Thầy nhìn thấy chính Chúa Giêsu nơi họ. Nhiều 
lúc thầy xin các sơ quần áo cho những thanh thiếu niên nghèo, thầy thường xin các sơ: “Sơ ơi, sơ có chiếc 
áo nào cho Chúa Giêsu 12 tuổi không?”. 
 
Một số người đã chứng kiến thầy vác xác của một bệnh nhân đã chết trong đêm về nhà xác… Thầy luôn đặt 
trọng tâm vào tinh thần Salêdiêng và phương châm mà Don Bosco để lại cho con cái mình - "làm việc và 
tiết độ" – Thầy đã thực hiện một cuộc sống phi thường với tinh thần hy sinh anh dũng.  
 
Năm 1950, người thầy y tá không mệt mỏi này đã bị té từ trên một chiếc cầu thang và cũng từ đó các triệu 
chứng của bệnh ung thư xuất hiện mà chính thầy đã chẩn đoán ra. Tuy nhiên, thầy vẫn tiếp tục trách vụ 
của mình thêm một năm nữa, cho đến khi thầy anh dũng chấp nhận đau khổ và giã từ cuộc sống vào ngày 
15 tháng 3 năm 1951 trước sự thương nhớ và lòng biết ơn của mọi người. 
 
Thầy đã được tuyên phong là Đáng kính vào ngày 7 tháng 7 năm 1997 và được Thánh Giáo Hoàng Gioan 
Phaolô II truyên phong Chân phước tại Quảng trường Thánh Phêrô vào ngày 14 tháng 4 năm 2002 và Đức 
Phanxicô được phong Hiển thánh vào ngày 9 tháng 10 năm 2022. 
 

 
 


